
Wijkberichten maandag 4 december 2023

Agenda: 10 tot 23 december 2023
Zondag 10 december Kerkdienst aanvang 9.25 uur. Voorganger Ds. Marianne Vonkeman
Woensdag 13 december Koffieochtend van 10.00 – 12.00 uur 
Woensdag       13 december Avondgebed aanvang 19.30 uur
Vrijdag 15 december Adventsviering  aanvang 11.00 uur.
Zaterdag 16 december Ontmoetingsochtend van 9.00 – 12.00 uur. 
Zondag 17 december Kerkdienst aanvang 9.25 uur. Voorganger:  Ds. Menno Hofman
Zondag 17 december Vesper Bethelkerk aanvang 17.00 uur. Voorganger: Ds. Hans Mast
Woensdag 20 december Koffieochtend van 10.00 - 12.00 uur.
Woensdag 20 december Avondgebed aanvang 19.30 uur

Eredienst zondag 10 december 2  e   adventszondag
Deze zondag gaat voor Ds. Marianne Vonkeman. Marianne Vonkeman (1955) studeerde theologie in 
Brussel, Pasadena (in de VS), Utrecht en Tilburg. Daarnaast volgde zij trainingen en opleidingen in (klinisch) 
pastoraat, voortgezette liturgische vorming, (boeddhistische) meditatie, christelijke mystiek en geestelijke 
begeleiding. Zij werkte achtereenvolgens als (jeugd) predikant in een Assemblies of God kerk in Hollywood 
(VS), organiseerde nascholingscursussen voor predikanten in Californië, gaf leiding aan interkerkelijke 
charismatische vieringen in Utrecht, werd in 1989 predikant in de protestantse kerk van Angeren en van 
1993-2008 in Vlaardingen. Van 2009-2921 was zij predikant in Santpoort-Velserbroek. Nu is ze met 
emeritaat. 

Avondgebeden in de Adventstijd  :   woensdag 13 en 20 december   Rehobothkerk aanvang 19.30 uur
Naast het luisteren naar orgelmuziek en bijbel lezing worden er liederen gezongen en  is er een moment 
van stilte. De avondgebeden  gaan uit van de wijkgemeentes: Grote Kerk ,de Fontein en Centrum-West. De 
avondgebeden worden niet uitgezonden via livestream. Van harte welkom. Leen Weerheim

Adventsviering vrijdag 15 december
Op 15 december wordt er van 11 tot 15 uur een adventsviering gehouden voor senioren vanaf 67 plus. De 
uitnodigingen hiervoor zijn in de laatste week van november rondgebracht. Mocht u geen uitnodiging 
hebben ontvangen en wilt u er graag bij zijn, dan kunt u bellen met: Annet Duijverman, tel.: 010 434 13 
44 / 06 45 36 67 89 of Nel Kleijwegt, tel.: 010 435 10 39/ 06 30 74 01 53

Ontmoetingsochtend   zaterdag 16 december
Dit weekend (vrijdag en zaterdag) kunt u terecht voor het brengen van oud papier van 9.00 – 11.30 uur. 
Zaterdagochtend staat de koffie klaar met…………….De boekenkast zetten we weer open.  Voor het goede 
doel (wijkkas) is er verkoop van kerststukjes en prachtige zelfgemaakte kerstkaarten. Verdere informatie 
volgt in de Nieuwsbrief van  17 december.

“Product van de maand” voor de Voedselbank.
Dit jaar kunt u nog 1x het product van de maand inleveren. Voor de maand december is het “product van 
de maand” Doucheschuim. We hopen dat het net zo succes wordt als in november. Omdat meerdere 
kerken mee doen is er veel ingeleverd in november. En kregen de klanten 2x toiletpapier mee. Bent u niet 
in de gelegenheid om doucheschuim te komen brengen kunt u altijd nog financieel bijdragen. Ga dan even 
winkelen in de webwinkel van de Voedselbank Vlaardingen. DONATIES/WEBWINKEL - Voedselbank 
Vlaardingen Namens de klanten en vrijwilligers van de Voedselbank, hartelijk bedankt. Arie Noordhoek

Eredienst  zondag 17 december 3  e   adventszondag



Deze zondag gaat voor Ds Menno Hofman. Introductie: Mijn naam Menno (Hofman) verraadt al een beetje 
mijn theologische achtergrond: Doopsgezind. Maar ik heb theologie gestudeerd aan de OVP 
Bilthoven, verbonden met de Vrijzinnigen Nederland (vroeger: NPB). En ik ga als een soort 'vliegende 
voorganger' voor in allerlei gemeenten en zorgcentra, zolang ze bereikbaar zijn met openbaar vervoer
(+vouwfiets). Ik kijk dan ook graag over kerkmuren heen. Vader van Rosa (7), Levi (6) en Vera (3). Hij 
noemt zich de vliegende voorganger. 

Collecte Kerk in Actie
Deze zondag wordt er gecollecteerd voor Kerk in Actie. Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren  

In Nederland verblijven enkele tienduizenden migranten zonder verblijfsvergunning en geldige 
papieren. Zij hebben nauwelijks rechten en leven vaak onder moeilijke omstandigheden. Ze mogen 
niet werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke 
initiatieven zoals de Pauluskerk in Rotterdam, Villa Vrede in Utrecht en het Wereldhuis in Amsterdam,
die mensen zonder documenten helpen met informatie, advies en scholing. Maar ze kunnen er ook 
terecht voor een warme maaltijd, worden geholpen met ingewikkelde post en als er een medisch 
probleem is. Steun het werk van Kerk in Actie voor mensen zonder papieren. Geef in de collecte of 
maak je bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Hulp 
ongedocumenteerden, of doneer online. Hartelijk dank. Help je mee om deze collecte tot een succes 
te maken? Hartelijk dank. 

Verantwoording giften Wijkdiaconie november
Afgelopen maand, is er voor de kas 2 giften binnen gekomen en toevallig allebei van Mevr. Truus van de 
Vlis. Een bedrag van € 2,00 en van € 20,00. In de bloemenbussen zat het mooie bedrag van € 69,50 . Via de 
bank heb ik de volgende bedragen ontvangen; Voor de bloemengroet, € 10,00 via de wijkpen. En nogmaals 
€ 10,00 en een bedrag van € 50,00. En voor algemene doeleinden een bedrag van € 20,00 Alle gevers weer 
hartelijk dank voor de bijdrage. En ik wens u alvast fijne Kerstdagen toe en een goede jaarwisseling. Arie 
Noordhoek, penningmeester Wijkdiaconie Centrum-West NL16 INGB 0003 5314 05 t.n.v. Diaconale Wijkkas 
Centrum-West

Verantwoording wijkkas november
In de maand november werden de volgende bedragen ontvangen. De opbrengst van de offerblokken in de 
maand november bedroeg € 18,60. Rechtstreeks op de bankrekening werd een gift ontvangen van € 20, 
waarvan de helft is bestemd voor de bloemenpot van de wijkkas diaconie. Via Wico Verhagen werd een gift
(potje met geld) ontvangen van in totaal € 64,75. Via Lenie de Boer werd een gift ontvangen van € 20. De 
opbrengst verkoop van de heerlijke bruine bonensoep via Mary Poot bedroeg € 73. Ons aandeel in de 
opbrengst van het oud papier van de maand oktober bedroeg € 68,69 (2,04 ton). De eerstvolgende 
mogelijkheid om uw oud papier in te leveren is in het weekend van 15 en 16 december aanstaande. Graag 
wil ik iedereen van harte uitnodigen en aanmoedigen om het oud papier te blijven inleveren. Ook kunt u 
kleding e.d. inleveren voor Dorcas. Alle gevers, Mary en medewerkers van het oud papier heel veel dank.
Een hartelijke groet, Paul Faas Wijkpenningmeester IBAN: NL24 INGB 0000 602 928

Zwerven door de Westwijk.   Avonturen van een pastor.

Twee paar kinderschoenen.
We reden met de auto door de Westwijk in de buurt van De Schakel. Tijdens zo’n rit zie je dingen op straat: 
mensen, auto’s, rommel op straat. Aan de dingen die je ziet op straat, in de openbare ruimte, kun je zien 
wat er misschien binnen in de huizen van de mensen gebeurt. We zagen bij een vuilcontainer grote 
kartonnen dozen staan, die de mensen daar zomaar hadden achtergelaten. Dat mag natuurlijk niet, groot 
afval moet je opruimen. Maar naast al die lege kartonnen dozen zag ik ook twee paar kinderschoenen 
staan. De schoenen stonden netjes naast elkaar. Twee paar kinderschoenen, achtergelaten bij een 



vuilcontainer. Zoiets roept vragen - en zorgen -bij mij op. Wie heeft die schoenen daar neergezet? Zijn dat 
de ouders van kinderen die ergens in deze wijk wonen? Welke kinderen hebben die schoenen gedragen? 
Wonen die kinderen ergens hier in de buurt? Gaat het goed met die kinderen? Gaat het goed met het 
gezin? Zijn de kinderen gelukkig? Waarom zijn die schoenen afgedankt en daar zo netjes neergezet? Hoe 
gaat het met de kinderen in de Westwijk? Die vraag komt ook naar boven. Ik weet dat er op de 
basisscholen in de wijk duizenden boterhammen uitgedeeld worden aan kinderen die thuis geen ontbijt 
krijgen. Op de scholen zie je hoe de kinderen letterlijk aanvallen op die boterhammen. Daaruit kun je 
afleiden hoe de situatie van de kinderen thuis is. Er is kennelijk niet genoeg zorg voor die kinderen thuis. Ze 
gaan zonder eten naar school. En gelukkig is er geld voor de scholen om de kinderen voedsel aan te bieden.
En die schoenen dan? Wat zeggen de kinderschoenen die achtergelaten worden op straat? Misschien is er 
niks aan de hand en waren die schoenen gewoon te klein geworden en hebben de ouders de schoenen 
achteloos bij de andere rommel gezet. Misschien lopen de kinderen inmiddels al weer op betere schoenen. 
Ik weet het niet. Maar ik weet wel dat er in de Westwijk in veel gezinnen niet genoeg aandacht is voor de 
kinderen. En ik weet ook dat kinderen de meest afschuwelijke dingen meemaken in het huis waar ze in 
wonen. Ouders die in conflict leven met elkaar en kinderen die dat moeten aanzien. Dat laat diepe sporen 
na bij kinderen. Uit wat voor gezin komen die kinderschoenen? Misschien ook uit een situatie die niet goed 
is voor kinderen? Ik weet het niet. Maar als ik de schoenen zie staan op straat en als ik de verhalen hoor 
van de duizenden boterhammen op scholen, dan bekruipt mij toch een lichte vrees. Tijdens dezelfde tocht 
door de wijk zagen we twee kinderen op straat lopen met een lege tank voor helium gas, lachgas. De 
gebruikers hadden die tank in een winkelwagentje bij een flat gezet. We spraken de kinderen aan. Ze wisten
niet dat ze een lege lachgas-tank in handen hadden. De tank hebben we maar meegenomen en netjes in 
veiligheid gebracht. Er zijn dagen dat er weinig te lachen valt in de Westwijk.
Bart Starreveld, pastor Rehobothkerk

Parkeermogelijkheid op het plein: 
Het zal u niet ontgaan zijn dat er in de buurt van de kerk veel werkzaamheden worden uitgevoerd. Een van 
de gevolgen hiervan is dat er voor de bewoners rondom de kerk minder parkeerplekken zijn. Zij zetten hun 
auto dan ook vaak op het plein van de Rehobothkerk. Helaas zijn deze auto’s niet altijd verdwenen op 
zondagmorgen als wij dienst hebben. De kerkgangers hebben dus ook minder parkeerplekken. Als u nu met
een bekende afspreekt dat u achter elkaar gaat staan, staat u wel dubbel geparkeerd, maar qua ruimte is 
dat mogelijk. U moet elkaar alleen even waarschuwen als de voorste weer naar huis wil.

Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West
06 35 12 26 65: dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur
Wilt u iets melden voor aandacht of zorg voor uzelf of voor een ander, dan kunt u gebruik maken van dit
telefoonnummer.  Voor  een  ander  iets  melden  kan  alleen  MET  TOESTEMMING  van  die  ander!  Er  kan
gevraagd worden om contact met een ouderling, diaken of één van onze pastores. U wordt teruggebeld om
een afspraak te maken, of u wordt doorverwezen naar iemand of een instantie van de sociale kaart van
Vlaardingen. Als u niet direct contact krijgt, spreek dan duidelijk de voicemail in met uw naam en telefoon
nummer en mogelijk kort waar u voor belt. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het CTM is geen
telefonische hulpdienst.
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